
Preview “Once more I can see” 

Long ago and oh so far away 

There were dreams that i recall 

Full of unicorns who loved to play 

Behind my garden walls 

And the clouds would look like dragons 

tails 

As they moved across the sky 

And a tree could be the Prince of Wales 

And little girls could fly 

 

I remember every moment 

How it was to just be me 

And to my surprise 

I look through your eyes 

And once more i can see 

 

Ik herinner me van tijden terug 

Als een lang vervaagde droom 

Dat een tovenaar toen echt bestond 

en woonde in een boom 

En die boom had een geheime deur 

 

Een konijn wees me de weg 

En ik dronk er thee met bloemengeur 

En elfjes waren echt 

 

En ik weet nog elk moment daar 

hoe ik daar als meisje was 

Ik had niet verwacht 

als jij naar me lacht 

dan zie ik wie ik was 

 

 


