
Preview “Goodbye” 

 

It’s my happy ending, now it’s time to 
say goodnight. 
We can stop pretending, tell the 
spotlight man turn off my light 
Cause the show is done now, and it’s 
time to leave the stage, yeah. 
The good guy won now and the band 
has no more songs to play. 
It’s a happy ending so I’ll say. 
 
Goodbye, goodbye to all the make 
believe. 
Goodbye, there’s no more magic up my 
sleeve. 
There’s nothing left to act up here, I’ll 
take my bow and disappear. 
No question left for answering 
There’s only one word left to sing, 
Goodbye. 
 
 

Een tevreden afscheid, het is klaar, het 
boek is uit. 
En ik heb geen spijt, nee, want een 
nieuwe tijd wordt ingeluid 
Het verhaal geëindigd, en de held die 
overwon, yeah. 
Nee dit is geen vlucht, ’t is een afscheid 
en een nieuw begin,  
Ik sta aan het einde en ik spring 
 
Ik ga, ’t is klaar met al die schone 
schijn. 
Ik ga, ik laat het doek neer en verdwijn. 
 
Er is niets wat me hier nog houdt 
M’n leven lang ging ik voor goud. 
Een laatste buiging hier voor u 
M’n laatste woorden hier en nu 
Ik ga. 

 


